Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Evang.)

T

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

" Clarisse BAUWEN S
echtgenote van Mijnheer
Jozef VAN DE WATTIINE.
geboren te Opbrakel op 9 augustus 1898 en god-
vruchtig overleden in de kliniek. Hogerlucht te
Ronse op 19 april 1967.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten en de pau-
selijke zegen.
Zij was bestuurslid van de Katolieke Arbeiders-
vrouwen. Erelid van de Bond van het H. Hart.

Wij kristenen, geloven, op het woord van de
Heer, dat de dood niet het einde is, maar een
nieuw begin van een eeuwig leven.

Niet de vernietiging, maar een bevrijding en
redding uit velerlei ellende. Wij geloven dat bij
de dood het leven niet wordt weggenomen, over-
gaat in een eeuwig leven bij God....

Onuitwisbaar blijft voor ons het beeld bewaard
van deze trouwe echtgenote en goede moeder,
wiens leven helemaal is opgegaan en geofferd in
haar zorgzame liefde voor haar man, beide
kinders en haar jarenlange zieke zuster. Met toe-
wijding en werkzaamheid heeft ze zich van haar
taak gekweten, in alle omstandigheden op de
Heer betrouwd. Grootmoedig heeft ze de beproe-
ving van het leven gedragen. Dat is geloof en dat
is liefde, die ons voorbereid op een ander en
beter leven.

Teergeliefde echtgenoot, ik weet hoe pijnlijk
gii door mijn heengaan getroffen zijt. Samen
hebben we lief en leed gedeeld. We hadden ge-
droomd nog enkele jaren te mogen genieten van
een welverdiende rust. Het heeft niet mogen
zijn.

De Heer versterke en vertrooste U in die
droeve dagen :

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, God
riep mij tot Zich omdat mijn levenstaak hier ten
einde was, bij de Heer wacht mij het weder-
zien van deze die mij zijn voorgegaan en het
eeuwig geluk. Tk dank U allen voor uw gene-
genkeid en liefdevolle toewijding.

Blijft me vroom gedenken in uw gebeden.

O.L.Vrouw, wees mijn Heil en zegen onze ge-
zinnen.

De families BAUWENS, SADONES, VAN DE
WATTIINE, DUSONG,

innig getroffen door de blijken van deelneming
in rouw en gebeden, danken u van harte.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




