.I.

TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ANGELE BEQULE
weduwe van de Heer
ACHIEL BROEKAERT

geboren te Leeuwergem op 30 juli 1914
en godvruchtig overleden in de Dr. Goffaertskliniek
te Zottegem op 4 december 1971,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Bii het afsterven van deze vrouw, nog in de volle
rijpheid van het leven, komen de heerlijke woorden
uit de prefatie van de dodenmis tot ons als de enige
en grote troost: « Aan die in U geloven, o Heer,
wordt het leven niet ontnomen ; het verandert alleen
maar van woonplaats ; door de verwoesting van hun
aardse tehuis, wordt hun een eeuwig verblijf in de
hemel geschonken. »

Bescheiden maar recht is zij haar levensweg gegaan
in dagelijkse, trouwe plichtsvervulling, als liefdevolle
en zeer werkzame echtgenote en moeder en als over-
tuigde christene.

Te vroeg verloor ze haar echtgenoot, maar met des

te meer zorg heeft ze dan haar leven ingesteld in
het welzijn van haar zoon.

Christus was haar sterkte in het uur van de beproe-
ving en van het lijden. Gelaten, in volle overgave aan
zijn H. Wil en betrouwend op de Moeder Gods, is zij
de eeuwige vreugde binnengegaan.

Dierbare zoon en schoondochter hebt dank voor uw
liefde en zorgen. Wij droomden ervan nog menige
jaren samen wel en wee te dragen. De Heer heeft er
anders over beschikt. Hij geve U christeliike gelaten-
heid en sterkte. Tot weerziens in de hemel.

OTTE

Heer en Mevrouw Walter Broekaert-De Pelseneer

De families Bequé, Broekaert, Regard en Wymeersch

BLIJKEN VAN

DE

ODANKEN U VAN HARTE VOOR

ODEELNEMING EN GEBEDEN.




