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BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Cyriel-Jozef BETTESONE
echtgenoot van Mevrouw

Anastasia DE BOSSCHER,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
7 augusus 1905 en er godvruchiig
overleden op 28 juni 1971, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Bij ieder sterfgeval zien wij hoe
ijdel en vergankelijk dit leven hier
op aarde is, hoe alles zo rap voor-
bijgaat. Bij onze dood telt vooral het
goede dat we gedurende ons leven
hebben gedaan. Zalig de mens die in
trouwe plichtsvervulling zijn levens-
dagen doorbracht en ook in onder-
werping de beproevingen doorstond,
want na deze beproevingen worden
wij geroepen tot het geluk van de
hemel.

Duurbare echtgenote en kinderen,
gedurende mijn leven heb ik voor
U het harde werk in de mijn ver-
richt : dat was voor de zorg van
mijn gezin. U hebt dan ook in dank-
bare liefde voor mij gezorgd. Be-

wijst mij nog één liefdedienst : ver-
geet mij niet in uw gebeden en in
uw zondagsmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik
mijn vertrouwen.

De families BETTESONE, VERMEE-
REN, DE BOSSCHER, HAUSTRAETE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van deelneming en danken U.

Druk. ]J. De Vleeschouwer, Brakel




