Dankbaar aandenken aan

De heer
Etienne Blaton

echtgenoot van mevrouw Anna Lapage

geboren te Zottegem op 20 september

1927 en er godvruchtig overleden in het
A.Z. St.-Elisabeth op 18 december 1999,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

De namis zal opgedragen worden in de H.Hart-
kerk te Bevegem op zaterdag 15 januari 2000
om 18.30 uur.

De familie dankt u voor de troostende blijken
van medeleven.

Rouwcentrum Porrez  Zottegem

Zaterdag 18 december, een zaterdag zoals er zovele
zijn. De 100, spoedopname...., het heeft niet meer
mogen baten. Pa is niet meer.

Onze pa zijn leven was er een van vallen en opstaan.
Op 2 jarige leeftijd verliest hij zijn vader. Zijn
moeder, tante Margriet en nonkel Louis waren zijn
meest geliefden tijdens zijn jeugd. Op de dag van de
bevrijding werd een duitse kogel nonkel Louis fataal.
In 1949 beloofden ma en pa elkaar eeuwige trouw.
Tien jaar later sloeg het noodlot weer toe.

George, hun derde kindje werd hun reeds kort na de
geboorte ontnomen. Drie maanden later eiste God
Ghislaine op. Waarom zo vroeg ? Het was een wonde
voor zijn leven. Pa offerde zich daarna totaal op voor
ons. Hij zorgde ervoor dat ma, Antoine, Johan en
Kathelijn niets tekort kwamen. Daarvoor zeggen wij
'Dank u pa'.

Zijn zeven kleinkinderen lagen hem nog nauwer aan het
hart. Wat ze ook vroegen, niets was teveel voor pépé.

En nu? In onze maatschappij is iedereen vervangbaar
zegt men. Maar ons hart zegt van niet. Zelfs zijn
modeltreintjes staan er nu doelloos bij.

Wij hebben geen afscheid kunnen nemen van elkaar.
Misschien gingen wij de juiste woorden niet vinden,
was er teveel emotie. Misschien had je het graag
gewild maar durfde je het niet.

Lieve echtgenoot, lieve pa, lieve pépé, je blijft in ons
hart verder bestaan, maar wij zullen je missen voor
grote en kleine dingen.




