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In liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

Zuster MARIA BOGAERT

geboren te Haaltert op 7 juli 1899
geprofest als « Zuster van Maria »
te Brakel op 30 april 1923,
geroepen tot de eeuwige vreugde

te Aalst op 24 februari 1974.

Diepe vroomheid, stille werkzaamheid, stipte
nauwgezetheid kenmerkten het kloosterleven
van Zuster Maria.

Zij was één van de stille getrouwen die
gering liiken in de ogen van de mensen,
maar _die rijk zijn aan verdiensten in de ogen
van God, één van die nederigen die Kristus
zalig prees om de eenvoud en de oprecht-
heid van hun hart.

Juist in die stille eenvoudige trouw aan de
alle daagse plichtvervulling gedurende meer
dan vijftig jaar kloosterieven lag haar groot-
heid die de Heer welgevallig was. Hij vond
haar met de brandende lamp. Haar liefde
werd dagelijks gevoed door het innig kon-
takt met de Bron van de genade.

Wij vertrcuwen dat de Bruidegom haar heeft
binnengeleid in de hemelse rust.

Dierbare broer en zusters dank, beste dank
voor de vele blijken van verkleefdheid en ge-
negenheid. Mijn heengaan is geen vaarwel.
We blijven voor immer verenigd in onze lief-
de en in onze gebeden.

Beminde oversten en medezusters, oprechte
dank voor uw zorgen en uw vooral opbeuren-
de attenties, tijdens mijn laatste lijdensda-
gen.

Geliefde familie en vrienden, wat waart gij
allen geed voor mij.

Dank U ! Tot U allen zeg ik « tot een
vreugdevol weerzien in de hemel. »

Om uw gebed en medeleven danken

de algemene direkteur en de Zusters van
Maria

de families BOGAERT-STERCK.

Begraf. De Rycke
Nieuwerkerken t. 254.21 Haaltert tel. 229.76

Uit. P. De Schutter (Koster)




