Vroom aandenken
aan de heer

ROBERT BONTE

weduwnaar van
Mevrouw Judith VERHELST

geboren te Sluis (Nederland) op
10 juni 1922 en godvruchtig overleden in
het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 17 februari 1994.

De Heer en Mevrouw Gerard Bonte-Deloose,
kinderen en kleinkinderen
danken U voor uw blijken van deelneming.

Goeie vriend Bob,

Het was aangenaam leven met jou,
je lach, je frisse geest.

Je was een man

met een vast gedacht.

Groot verdriet heb je gedragen

toen je geliefde vrouw ten hemel ging.
Plichtsbewust en ijverig

heb je verantwoordelijkheid genomen.
Je inzet, je werk,

met fierheid en eerlijkheid

in vriendschap volbracht.

Zo blijf je leven in ons hart.

Goede God,

wij danken U voor al het schone
beleefd met Bob

neem hem nu op

in uw eindeloze hemel.

Druk Magerman Zottegem - Begr. De Martelaere







