In hoopvol uitzien

naar de wederkomst van de Heer
nemen wij biddend afscheid

van

DE HEER
VICTOR BOTTELDOORN

echtgenoot van Mevrouw
EMMA DE GROOTE

geboren te Maarke-Kerkem, op 18 september

1913 en vroom ontslapen in de Heer te Aachen

(Duitsland), gesterkt door het sakrament van
de zieken en de Apostolische Zegen.

Een mensenleven is broos en kortstondig,
vol kwelling en kommer. Leer ons daarom
onze dagen waarderen en zo te komen tot
wijsheid van hart (Ps. 90).

Het doet steeds pijn geliefde wezens uit ons
midden te zien heengaan. We voelen ons ver-
laten en onmachtig zoals Jezus aan het kruis.
Heb begrip voor onze droefheid en geef ons
de tijd en de sterkte om dit verlies te verwer-
ken. Heer, zend uw Geest over ons uit, die
door geen dood weerstaan wordt en hoop
schenkt op leven voor onze geliefde vader.

Wij hielden van vader omdat hij leefde voor
ons en vreugde vond in het uitbouwen van ons
geluk. Wij danken de Heer die ons zo nabij
kwam in de goedheid en rechtschapenheid
van deze man.

Beminde echtgenote, jarenlang deelden wij
samen lief en leed. Bij de Heer gedenk ik u
dankbaar voor uw jarenlange zelfgave en toe-
wijding. Blijf op Hem vertrouwen : Hij zal uw
steun en uw sterkte zijn.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn trots en mijn vreugde. Ook u dank ik
voor uw oprechte toewijding en genegen lief-
de. Vergeet mii niet in uw gebed en zorgt
goed voor moeder.

Dierbare familieleden en vrienden, hebt dank
om uw medevoelen en liefde. Wij blijven ver-
enigd in het gebed.

Lieve Vrouwe van de Rozenkrans, wees mijn
toevlucht !

Mevrouw Victor BOTTELDOORN,
De Heer en Mevrouw Jacques BLANPAIN,
Philippe en Olivier BLANPAIN,

De families BOTTELDOORN, DE GROOTE,
DE TAVERNIER, GOORIX en aanverwanten,

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

De Tavernier - Maarke-Kerkem




