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Dit weze een vroom aandenken aan
MEVROUW

Rachel, Adéla BOUSSON

weduwe in het eerste huwelijk van
de Heer Alfons LANGHUIE,

in het t de huwelijk van
de Heer Victor MORRE,

geboren op 13 maart 1898 en godvruchtig
overleden in de Sint Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 9 november 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Zoals zij geleefd heeft, is zij heengegaan :
eenvoudig, godsdienstig, liefdevol, vroom en
stil. Stil en bescheiden heeft zij haar plicht
en het goede gedaan: God en Zijn liefde
heeft zij steeds als richtlijn van haar leven
voor ogen gehad. Rustig en in vertrouwen
mocht zij, en is zij dan ook de eeuwigheid
ingegaan, haar Schepper haar eeuwig loon
tegemoet. Fijngevoelig als zij was, was zij
spontaan dankbaar voor elke attentie, een
echtgenote en moeder was zij uit de duizend.
God alleen weet de volle rijkdom van dit
leven en heeft haar verhaal opgetekend uur
na uur. Een verhaal waarin de parels glanzen
van toewijding en diepe vroomheid, van

naastenliefde en medevoelen. Met vader bouw-
de zij het huis tot een gezellige thuis, waarin
iedereen gelukkig was. Typisch was ook haar
bezig zijn met alles, haar ijverige handen die
we nooit stil hebben geweten. Nu liggen ze
gevouwen tot gebed, het grote dankgebed voor
haar geliefden. Met zich draagt zij de blije
herinnering aan hun onbeperkte genegenheid
en hun lieve attenties, aan de trouwe bezoe-
ken van kinderen en klein kinderen die laatste
maanden. Maar ook wij dragen in ons het
beeld van deze ingoede vrouw, Rachel, zeer
gewaardeerd door buren en in de parochie-
gemeanschap van Zegelsem. Wij geloven,
moeder dat gij ons nabij zijt intenser dan
ooit. Ons gesprek gaat verder over de grenzen
van de dood. We vertrouwen dat gij onze
voorspraak zijt bij de Heer. Ooit vinden we
elkaar terug in het « land der levenden », God
kent de dag van het weerzien. Door onze
tranen heen vermoeden we het geluk dat ons
allen te wachten staat en zijn we vol vrede
om de vreugde die gij reeds kent. Waak over
ons moeder terwijl wij hier bouwen aan een
wereld van liefde voor de zoekende mens.
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Namis : zaterdag 6 december 1986 om 19 u.




