+ Ik misse U.

Dankbare herinnering aan

de Heer
of waar ik henen keer:

Armand BOUTON den morgenstond, de dagen rond

Ik misse u waar ik henenvaar

echtgenoot van Mevrouw en de avonden nog meer!
Jeannette VANDENDAELE
geboren te Ronse op 21 maart 1923 Wanneer alleen ik tranen ween
en er overleden op 21 juni 1989, 't zij droevig, hetzij blij,

gesterkt door de laatste H. Sakramenten. ik misse u, o ik misse u zoo,

Licentiaat in Germaanse Philologie ik misse u neffens mij.

Oud-leraar aan het Koninklijk Atheneum (Guido Gezelle)

Nu rusten zijn handen in eeuwige vreugde,
nu zwijgen de zorgen, het leed en 't verdriet,
en alles wat hij op aard heeft geleden

Voor uw aanwezigheid, uw blijken van medevoe-

len in de rouw die ons treft, danken U: word helder en hemels... een zilveren lied.

Mevrouw Armand Bouton,

geboren Jeannette Vandendaele, Dankbaar voor alles wat Armand voor ons heeft

betekend en voor ons heeft gedaan, hopen

Mevrouw Jean Vandendaele-Botteldooren, wij dat hij nu de onvergankelijke vreugde

kinderen en kleinkinderen,
mag ervaren.

en de familie.

Rouwleiding Aelvoet







