Ten paradijze geleiden u de engelen.

+
BID VOOR DE ZIELERUST
van

de Heer Henri BROCQ,

echtgenoot van
Mevrouw Rosalie WAEGE,

geboren te Ename op 2 augustus 1906, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde op 5 juli 1973, gesterkt door de
HH. Sacramenten der zieken.

" Uit de diepten van ellende roep ik, Heer, roep
ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden. ,, (Ps. 29)

Een gelukkig gezin is pijnlijk getroffen door het
heengaan van een goede echtgenoot en zorgzame
vader. Gedurende lange tijd getroffen in zijn gezond-
heid, moest de duurbare overledene, die zo graag
werkte en met zijn evenmensen omging, alle arbeid
staken. Dit viel hem zeer zwaar, maar als een echte,
diepgelovige kristen, heeft hij dit offer aanvaard en
ook moedig gedragen, gesteund door zijn regelmatig
kontakt met de Heer in de Eucharistie. God alleen
weet wat hij gedurende zijn ziekte heeft moeten
doorstaan. Nooit kwam een klacht of opstandig
woord uit zijn mond. Gelaten en vol overgave heeft
hij tot het einde toe de lijdenskelk gedronken. Moge
Christus, met wie hij door het lijden één werd, hem
opnemen in de eindeloze vreugde van het paradijs.

Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkin-
deren, gij waart mijn troost en vreugde in goede en
kwade dagen. Uw steun en liefdevolle zorgen heb-
ben mijn lijden dragelijk gemaakt. Dank om dit

alles, vooral aan u, mijn echtgenote, die mij dag en
nacht hebt bijgestaan. Moge de Heer er u om zege-
nen. Bidt voor mij in de zalige hoop van een eeuwig
wederzien,

Beste familie, goede vrienden en kennissen, leert
uit mijn dood de vergankelijkheid van al het aardse.
Laat ons hart steeds geankerd zijn in God, ons
enig heil. Betoont mij uw vriendschap door een
vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Henri BROCQ, geboren Rosalie WAEGE,
zijn echtgenote ;

Heer en Mevrouw Victor AUDOOREN -BROCQ en
zoon,

Heer en Mevrouw Roger BROCQ-VAN DE VELDE,
en kinderen,

Heer en Mevrouw Robert BROCQ- GOEMINNE en
kinderen, zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families BROCQ, WAEGE, DE CORDIER en
VAN HAUTEGHEM.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




