Vader, ik leg mijn ziel in uw handen,
ik geef ze aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik U bemin.

(Ch. de Foucauld)

Diep bedroefd om dit zo vroege
afscheid, maar vertrouwend op Gods
eeuwige liefde, gedenken wij
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Bij U, ik ben altijd bij U.

Gij houdt mij vast:

uw hand in mijn hand.

Alles zult Gij ten goede leiden,

Gij voert mij mee in uw raadsbesluit.
Wat is de hemel voor mij zonder U,
wat moet ik op aarde

als Gij niet bestaat.

Al wordt mijn lichaam afgebroken,
al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn rots, mijn God,

de toekomst die op mij wacht.

Ver van U is het geen leven,

U ontrouw zijn is niemand zijn.

Bij U, mijn hoogste goed,
mijn God, bij U ben ik geborgen.

(vrij naar Ps. 73)
Heer Jezus,
Gij weet wat lijden is,
Gij weet wat het is te vroeg te moeten
heengaan.
Wij vertrouwen U toe, dit leven dat
ons zo dierbaar was. Wij hadden het zo
graag anders gehad. Maar Gij zijt een
God van eeuwig leven. Behoed haar
leven in uw liefde over de tijd heen
in uw eeuwigheid.

Dank u, mijn goede ouders vooral, voor
alle goedheid en alle zorg.

Dank allen die om mij bekommerd
waart. Van bij de Heer bid ik voor u,
speciaal voor u, mijn zoon Jimmy.

Wij danken U van harte voor Uw
aanwezigheid, voor elke gebaar van
medeleven en elk woord van troost.

Dank U voor Uw gebed. Het was alles
voor ons tot steun.
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