Wie weet van 't mensenleven

de onbekende baan ?

De draden die wij weven,

de woorden die wij schreven
slechts God heeft ze verstaan. (L.V.)
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WIL IN UW GEBED GEDENKEN
MEVROUW

Maria, Anna CANTAERT
weduwe van de Heer Georges MESPREUVE,

geboren te Zegelsem op 18 november 1906
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
in de Sint-Franciscuskliniek op 22 april 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

« Gods wegen zijn wonderbaar en voor ons,
mensen, niet te doorgronden. »

Het leven kan plots afbreken, waar mensen
nog veel voor mekaar kunnen doen. Telkens
staan wij voor het mysterie, dat God de
Meester is over leven en dood. Elke dag heb-
ben wij van Hem gekregen als een geschenk,
om schoonmenselijk samen te leven als ge-
lukkige kristenen, naar het levensvoorbeeld
van onze Heer Jezus Christus.

Deze gelovige vrouw, Maria, wist zich

afhankelijk van Gods hulp, op wie zij sterk
vertrouwde bij wel en wee; =zij wist zich
aangewezen op de zorgzaamheid van haar
dochter, die haar in goede en kwade dagen
nabij was.

Het is goed dat mensen elkaar tot steun zijn,
vooral bij nood, ziekte en moedeloosheid in
duistere dagen ; niemand is er die niet hulp-
behoevend is: mensen hebben elkaar nodig
om met vertrouwen en moedig door het leven
te gaan.

Elkaar bijstaan in geloof, in dienst, in
belangeloze toewijding : het is een boodschap
voor elke kristen, onderweg naar het grote
Feest na dit leven. Wij zijn immers geroepen
tot onsterfelijk samen-zijn bij God.

Moge de Heer in zijn barmhartige trouwe
liefde deze mens opnemen in Zijn Rijk van
vrede en vreugde en haar het eeuwig Licht
doen aanschouwen.
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