Je lichaam was warm,

je lichaam is koud.

Alles valt stil.

Wie kan je nog strelen,

nog zeggen dat hij van je houdt.

Aandenken aan
de heer
Roger HANSKENS
echtgenoot van mevrouw
Adrienne VAN DE MERGEL
geboren te Sint-Blasius-Boekel op 12 februari 1922
en godvruchtig thuis in familiekring overleden
op 9 maart 2001.
Begeleid door het gebed van de H. Kerk

De namis zal opgedragen worden

op vrijdag 20 april 2001 om 19 uur.

Wij willen nog dit beeld bewaren;

de metser, die al fluitend werkt.

Wij zien hem nog wandelen, rijden, een glimlach,
een monkelend woord.

Zijn beeld blijft onze harten verblijden.

en dankbaarheid hem begeleiden.

Een mens die wij nooit vergeten,

zijn ongetemde levensmoed.

Hij wilde van geen wijken weten tot hij,
het laatste leed geleden,

zich rustig gaf aan God voorgoed.

Nu rusten zijn handen in eeuwige vrede
Nu zwijgen de zorgen, 't werk en 't verdriet.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind en de families
HANSKENS - DE RIDDER,

VAN DE MERGEL - VAN DE PUTTE
danken u voor uw gebed

en troostende blijken van medeleven.
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