De Heer is mijn heil.

)

Bid voor de Ziel

van Mijnheer

Omer CAUTERMAN

* echtgenoot van Mevrouw

Jeanne LESENNE
geboren te Ronse, de 1 April 1903 en er god-
vruchtig overleden, de 12 Mei 1954,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Heden is de mens en morgen verschijnt hij niet
meer. 's Avonds maakt hij nog plannen voor de
volgende dag en, helaas, die dag breekt voor hem
niet meer aan. Gelukkig hij, die zich immer ge-
reed houdt voor de komst van de Heer.

Te vroeg, naar menselijk oordeel, moest de
afgestorvene dit leven verlaten en, schoon in leef-
tijd niet ver gevorderd, moest hij reeds veel lijden
door een langdurige en pijnlijke krankheid. Moge
de Heer hem voor dit alles, als ook voor zijn
goedhartigheid en minzame dienstvaardigheid,
overvloedig belonen in de hemel.

Mijn dierbare vrouw, heb dank voor al het
goede dat ge mij gedaan hebt, bijzonder voor uw
troost en bijstand, in dagen van lijden en droefheid.

Goede broeder, verwanten en vrienden,
die door uw génegenheid mijn vreugde hebt
vermeerderd en mijn smarten verzacht, ik weet
dat ik op uw gebed en uw trouwe gedachtenis
mag rekenen. Tot weerzien bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Dubar, Ronse

De familiéen CAUTERMAN, DECLERCQ
en LESENNE,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.




