De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Amen. )

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Danny COLLAGE

zoon van
Victor en Madeleine COLLAGE-TORTELBOOM

Geboren te Zottegem, op 8 augustus 1964 en
na een smartelijk ongeval overleden in het
A.Z. te Gent op 28 maart 1986,
voorzien van de H. sakramenten der zieken.

Victor en Madeleine COLLAGE-TORTELBOOM
Hugo en Christine BEERENS-COLLAGE en

kinderen

Paul en Rossette COLLAGE-GUINTA en
kinderen

Ludo en Agrienne COLLAGE-TEMMERMAN en
kin

Piedro en Jenny GUINTA-COLLAGE en kinderen
Marc en Marleen DIEPENDAELE-COLLAGE en
kind

in

Marc en Linda COLLAGE-VAN HEGHE en
kinderen

Francis en Annie SIMON-COLLAGE en kind

De families COLLAGE, TORTELBOOM,
SPRANGHERS en DE CLERCQ

danken U voor de blijken van deelneming in

hun diepe rouw.

Er zijn momenten in het leven dat men meer
zegt door te zwijgen dan door te spreken.

Toen het bericht van Danny's overlijden ons
bereikte was er verslagenheid onder de mensen.
Ouders, broers, zusters en familie die zich zo
innig met hem verbonden voelden waren uiter-
mate pijnlijk getroffen.

Zo plotseling met de dood geconfronteerd wor-
den is onmenselijk hard. Hoe is het mogelijk
dat een leven van een mens reeds voltooid
kan zijn op-21 jaar ?

Waartoe dit alles ? Wat heeft dit voor zin ?
Voorlopig zijn er alleen maar vragen.

Misschien dat pas na een tijd het antwoord in
ons kan groeien. Wij kunnen in ons een dank-
bare herinnering meedragen van een jonge man.
Hij was onopvallend en bescheiden. Eerlijk en
met het hart op de mond. Zijn arbeid was voor
hem een eer.

Wij hebben hem gekend als een betrouwbare
en hartelijke jongen voor zijn ouders, broers,
zusters en familie ; als een vriend voor zijn
vrienden.

Gelovig aanvaarden we uit de bijbel, hoe wij
kinderen van God genoemd worden, en we zijn
het ook.

Tegelijk horen we uit Jezus mond, dat voor
allen een plaats is bereid in het huis van onze
Vader. We mogen bij onze Vader kind aan huis
zijn.

Laat de gedachte aan deze goddelijke gastvrij-
heid een troost zijn voor ons.

Danny, onze gebeden voor u stijgen op tot
voor Gods troon en moge de belofte van Jezus
Christus aan u in vervulling gaan.

Begrafenisond. Haustraete-Ritserveldt Steenhuize
Druk Schautteet, Zottegem
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