De dood van een rechtvaardige is het einde van
de nacht en ‘t begin van de dag, de ingang tot de
gelukzaligheid !

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE COPPENS De families

weduwe van Mijnheer

Hector WALRAEVENS WALRAEVENS,
geboren te Nederboelare, de 6 augustus 1883 en COPPENS,

godvruchtig overleden te Goeferdinge, de 22 mei
1960, voorzien van de HH.Sakramenten der ster-
venden. DE VOS'

Het is een vroom en heilzaam gedacht voor de VAN DER ELST'

overleden=n te bidden, opdat ze van hun zonden
ontslagen worden

Hoe gelukkig en verstandig is de mens die in het
leven zodanig poogt te zijn, als hij wenst bevonden

te worden bij de dood. zeer gevoelig voor de blijken
Een goede moeder is de grootste weldaad, welke 3

God aan de mensen schenken kan. Vlijt, zorg en van deelnemmg hen betoond

toewijding waren bij haar diep ingeworteld. Gans

haar bekommering ging naar haar huisgezin. blj het overlijden van hun
Allen, die de geliefde overledene gekend hebben,

zullen getuigen dat zij naarstig, zorgvol en recht- dierbare afgesroruene

vaardig was. Eenvoudig en dienstwillig verwierf zij
de genegenheid der mensen. In stilte, maar met al-
gehele overgave en geestdrift heeft zij haar plicht
volbracht als mens.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achtsrkleinkinde- DA NKEN U

ren en familieleden, onverwachts ben ik in uw mid-
den weggerukt. Hebt dank voor uw liefdevolle toe-
wijding en genegenheid gedurende mijn leven;
de Heer zal er U mild om bzlonen; gedenkt mij steeds
in uw gebeden. Tot weerziens in het Hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U. Dr. Bruylandt. Lessense straat. Geraardsbergen




