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Bij mij vindt gij rust en verkwikking.

DANkBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Georgine COSIJNS

weduwe van de Heer Albert BIJL,

geboren te Everbesk op 17 januari 1912

en godvruchtig thuis overieden op 4 september
1992,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Een lang en schoon leven is nu afgebroken.
Eer. moeder is ons ontvallen In alle eenvoud
deed zij steeds haar plicht. Een vrouw die ook
dankbaar tegenover haar Scheper stond om her
vele goede dat zij gekregen had.

Stil  heeft de dierbare afgestorvene geleefd,
traag en zacht is zij ook gestorven.

Zij leefde in de vrees van de Heer, die het
begin is van de echte «kristelijke wijsheid
Dierbare kinderen, U dank ik voor wat gij be-
tekende in mijn leven; tot het einde van mijn
leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt
en mij zo schoon bijgestaan, bijzonder mijn
dochter Agnes Van uit de heme! =zal ik uw
doer en laten nagaan en U ondersteunen in de

strijd die het 'even is. Bidt veel voor mij.
Beste familie en vrienden, ook U allen dank
ik om uw vriendschap en uw genegenheid. Ver-
geet mij niet in uw gebeden.

De families
BIJL, VANLIERDE,
COSIJNS, VANDENHAUTE,

danken U.

Namis : 20 september om 10.3C u.

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel




