« Ten Paradijze geleiden U de Engelen. »
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BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

IRMA COTTON

Weduwe van Mijnheer
VICTOR DE LANGHE
geboren te Parike de 3 Januari 1873 en
gesterkt met de HH.Sakramenten der Stervenden en
de Pauselijken Zegen « in articulo mortis» zacht in
de Heer ontslapen te Schorisse de 29 Juli 1959.
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De mens komt van God, want Hij heeft hem ge-
schapen; en naar God moet hij terug om rekening te
geven van de hem geschonken talenten.

Gelukkig de mens die met zijn gaven heeft gewoe-
kerd om aan de Heer en Meester meer te kunnen
voorleggen dan hem bij het begin werd meegegeven
want wie trouw bleef in het kleine zal binnengeleid
worden in het rijke bezit van de Hemel.

Irma heeft veel van God gekregen en tot een hoge
ouderdom heeft God haar hier bewaard. Maar als
trouwe dienstmaagd des Heren heeft zij gewerkt en
gezorgd om goed te doen wat haar door O.L.Heer

verd toevertrouwd. Met liefde, geduld en zorg heeft
zij haar leven in dienst gesteld van haar talrijk kroost
Zij was voor haar man een trouwe echtgenote en
voor haar kinderen een goede moeder.

Zacht en goed van inborst genoot zij de algemene
achting van jeder die haar kende.

Heer Jezus, wij bidden U, ontvang uw dienares in
vrede en laat haar genieten vau Uw vreugde en ge-
luk in eeuwigheid.

Dierbare Kinderen, Schoonkinderen eu Kleinkin-
deren, kort na het heengaan van uw vader heeft God
ook mij geroepen. Lang heeft Hij het u en mij ge-

gund samen op aardetezijn Uw genegenheid en

zorg was mijn stille en diepe vreugde. Nu ik naar
God terug mocht, hoop ik veel voor u te kunnen
doen om Gods zegen en bescherming over u afte
smeken. Hebt dank om alles wat gij voor mij hebt
gedaan. Tot weerziens hierboven.

H. Hart van Jezus, wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

Druk. Portois Schorisse.
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De Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkin-
deren van wijlen Mijnheer en Mevrouw Victor
DE LANGHE-COTTON;

De familie COTTON-SURDIACOURT;

De familie DE LANGHE-CIERKENS;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.




