Vroom aandenken aan :

(reorgine, Marguerite
DE BACKER

Weduwe van
De Heer Lucas Julien.

Geboren te Erwetegem op 2 januari
1920 en er in familiekring overleden
op 22 september 2004,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De kinderen en kleinkinderen,
danken U voor Uw medeleven en
gebed bij deze rouw.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk van Erwetegem op
zondag 24 oktober 2004 om 9.45 uur.

Rouwcenter DENIIS Zottegem (09) 360 12 52

ween niet als je van me houdt.

de dood is niets.

ik ben alleen aan de overkant.

ik ben mij. jij bent jij.

wat we voor elkaar waren,

zijn we nog altijd.

geef mij de naam die je mij gaf.
praat met mij zoals altijd.

verander niet van toon.

word niet plechtig of droevig.

blijf lachen waarmee

we vroeger lachten.

bid, lach, denk aan mij.

bid voor mij,

dat mijn naam thuis wordt gebruikt
zoals vroeger, zonder nadruk,
zonder spoor van schaduw.

het leven betekent nog altijd hetzelfde.
het is wat het altijd was...

de draad is niet doorgeknipt.
waarom zou ik uit je gedachten zijn?
omdat ik uit je gezichtsveld ben?
neen, ik ben niet ver.

alleen aan de andere kant van de weg.
je ziet : alles gaat goed.

je zal mijn hart terugvinden.

je zal er de zuivere

tederheid van vinden.

veeg je tranen weg en ween

niet als je van me houdt...

H. Agustinus.




