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Dit aandenken weze een uitnodiging
tot vroom gebed voor de Heer

HERMAN DE BECK

echtgenoot van Mevrouw
Maria Schiettekatte

geboren te Zarlardinge, op 18 februari 1895 en
godvruchtig overleden te Gent, op 23 april 1973.

Hij was ere-schoolhoofd van Everbeek.

Op Paasmaandag is hij rustig in de Heer ontslapen.
De ziekte had ons voorbereid, maar toch kwam het
einde ontstellend onverwacht. We zijn met droefheid
vervuld, omdat als het ware een stuk van ons eigen
leven weggevallen is. Maar troostvol lezen we de
wondermooie psalm 16, die de Kerk juist op deze
Paasmaandag in de mistekst heeft :

” Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik herken het,
ik vind geen geluk buiten U.
Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.
Daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf,
Gij zult mij de weg van het leven wijzen,
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.”

In zijn omgang met medemensen, vrienden en
bekenden was hij een wijze raadsman en een vrede-
lievend mens. Omdat zijn ogen niet meer afgeleid
werden door alles rondom hem, kon hij zo goed
luisteren, stil en oplettend, glimlachend soms en dan
zo sereen en gemoedelijk antwoorden.

Hij lag ons nauw aan het hart, als trouwe echtge-
noot, als zorgzame vader, als lieve grootvader, als
minzame bloedverwant. Meer dan we wisten, was hij
een band, die allen samenhield.

Nu geven we hem in Gods hand, gelovend met het-
zelfde geloof dat ook hem bezielde. We danken om
al wat hij voor ons mocht betekenen. Zijn voorbeeld
geeft moed en kracht om met mekaar verbonden te
blijven en verder onze tocht te gaan, werkend en lief-
hebbend in deze wereld, om eens met hem bij God
te zijn. Want liefde is sterker dan de dood.

Mevrouw Herman DE BECK-SCHIETTEKATTE,

kinderen, kleinkinderen en familie,

zijn U zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en voor uw gebed
en danken U.

Begraf. Vercruyssen - Gent




