Onverwacht is ons vader,
stilletjes, als hij was,
van ons heengegaan.
Vandaag nemen we afscheid
Aandenken aan met de goede herinnering
dat vader

. zich steeds voor ons
Hlll()né DE BLEEKER met alle krachten onopvallend inzette,
de kleine vreugden van de dag begreep,
blij kon zijn
met een vriendelijk woord en een lach,
tevreden en gelukkig was

° Sint-Maria-Horebeke, 15 december 1905 met een wandeling langs veld en bos

+ Sint-Maria-Horebeke, 04 november 1996 en dan luisterde naar 't vogelfluiten en
't fluisteren van de wind.

Echtgenoot van Madeleine VERSCHUEREN

De familic dankt u voor uw blijken van "wat vreemd, dat u er niet zult wezen
deelneming. wanneer ik weer naar huis zal gaan.
nooit zult u door de tuin meer lopen
- nu ging de hemeltuin u open.-

De namis heeft plaats op zondag 15 decem- 0O, die vertrouwde, kleine dingen
ber 1996 om 10 u. in de dekenale kerk van die zal ik missen, tot dit leed
Sint-Maria-Horebeke. verstild is tot herinneringen."
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