IN DANKBARE HERINNERING AAN

de Heer Michel DE BOCK
weduwnaar van
Mevrouw Simonne VAN HOECKE

geboren te Seisele op 21 september 1918 en
zacht in de Heer ontslapen in het RV T « Ter
Deinsbeke » te Zottegem op 6 januari 1992,
gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken.

OUD-STRIIDER van de oorlog 1940 - 1945
Lid van de N.S.B. afdeling Ename

Troost je pa,...

Je hield van de kleuren,

je schilderde als geen ander.

Die hand die jou daarbij hielp,

liet je als eerste in de steek.

Wij troosten ons ; waar jij nu bent

zijn de kleuren veel zachter, zuiverder,
intenser . . .

Je hield van kruiswoordraadsels,
niets was te moeilijk voor jou,

tot je bemerkte dat de vragen
moeilijker en moeilijker werden.
Wij troosten ons ; waar jij nu bent
ken je reeds het antwoord op het
allergrootste raadsel . ..

Je hield van de wereld,

van de mensen om je heen,

tot je hen niet meer wilde confronteren
met je eigen problemen.

Zij troosten zich ; waar jij nu bent

kan alleen maar liefde, vriendschap

en eerlijkheid zijn. ..

Je hield van ons allen, je kon het
moeilijk tonen, laat staan zeggen.
Ons ma wist het, ik wist het,

en dat was voor jou voldoende.
Ik troost mezelf; waar jij nu bent
zijn jullie terug samen. ..

Marc en Marleen DE BOCK -
VANCAUWENBERGE, zijn kinderen ;

Evi DE BOCK, zijn petekind ;

De families DE BOCK, VAN HOECKE,
LIEFOOGHE en WITTEBROODT.

DANKEN U van harte
voor de blijken van deelneming.

Ename - Drukk. Vander Stuyft @ 31.33.21




