Nu vallen de laatste grenzen open,
Mijn Heer en mijn God, nu ben ik thuis !
Ps. 27
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Na een leven van overgave aan de Vader,
in beloofde trouw aan haar levensideaal
in blijde dienstbaarheid als Zuster van Maria,
ging

ZUSTER ALBINA

HORTENSE DE BODT

ons voor naar de eeuwige vreugde op 19 novem-
ber 1979 te Maarkedal (Maarke-Kerkem).
Ze werd geboren te Nieuwerkerken
op 27 augustus 1886,
is geprofest als Zuster van Maria
te Brakel op 6 september 1906.

Dag zuster Albina met je lachende ogen De Algemene Directeur E.H. A SCHATTEMAN,

met je gerimpeld vrolijk gelaat

duizend kleuters zaten ooit bij jou De Algemeen Verantwoordelijke en Zusters van
waar haal je die toewijding Maria,

wie leerde je die genegenheid ?

Dag zuster Albina met je ring van trouw De families DE BODT en DE CLERCQ,

met je weesgegroet en je liefde voor God
nu ga je naar Hem de eeuwige zon

maar zuster Anna zal je erg missen
vaarwel zuster Albina bid voor ons

wij bidden voor u en vergeten u niet.

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.




