Gij nodigt mij uit aan uw tafel,
het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden. Ps 23.

Vroom aandenken aan

De heer
Eric De Bosscher

zoon van Valére(7) en Madeleiene
De Bosscher-Van Den Bossche

geboren te Zottegem op 12 April 1947
en van ons heengegaan in het U.Z.Gent
op 23 november 1997, gezalfd met de
sacramenten der zieken.

De families De Bosscher - Van Den Bossche
danken u voor uw blijken van medeleven.

De namis zal worden opgedragen in de
parochiekerk van Roborst-Zwalm op zondag
21 december 1997 om 9.00 uur.

Algoede Vader, Gij hebt uw zoon tot Heer
verheven.

Voor onze vrijheid doorstond Hij het uiterste.
Moge ons werken voor het dagelijks brood

een hulde worden aan uw Naam,

een eredienst, door Christus onze Heer.
(ingangsgebed 34e zondag, Christus-Koning )

Als oudste in een gezin van vijf kinderen
werd Eric opgenomen bij grootmoeder,
kende er ruim 40 jaar geluk en liefde.
Toen moest hij oma afstaan en vond

bij nonkel en tante en de familie

nog voor korte tijd ‘n gelukkig samenzijn.
Hij had een goed hart en was gedienstig,
dankbaar ook voor elk teken van goedheid.

Dag op dag een maand in het U.Z verzorgd,
bleef hij gevoelig voor een bezoekje en voor
elk woordje van troost en bemoediging.

Moge hij nu, genezen voorgoed, vrede vinden
in het rijk van vreugde en voltooiing

en het geluk smaken zonder einde, samen
met allen die hem gelovig zijn voorgegaan.

Maria, heil van de zieken, bid voor ons.
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