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DE HEER

Gerard DE BUYSSCHER

echtgenoot van Pauleite ROOS

geboren te Schorisse op 9 september 1921 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 25 juni
1982, gesterkt door de H.H. Sakramenten der
Zieken.

De dood spaart niemand, hij slaat jong en
oud : duizende oorzaken kunnen het leven ont-
nemen. Daarom vermaande de Heer: « Weest
bereid, want gij kent noch dag noch uur ».

Moge, door de goddelijke barmhartigheid, het
té vroeg afsterven van deze overledene, voor
hem de overgang betekenen naar het eeuwig
leven.

Zijn ziekte heeft hij met gelatenheid en chris-
telijke onderwerping verdragen : een treffend
voorbeeld van lijdzaamheid en geduld, en wer-
ving van hoge verdiensten.

Gewaardig U, o Heer, het offer van zijn leven
te aanvaarden, tot uitboeting van zijne zonden,
en tot heil en zegen van allen die hem zo dier-
baar waren.

Dierbare echtgenote, zwaar drukt u mijn heen-
gaan ; gij stond mij steeds terzijde, en bij te-
genspoed waart gij mijn steun en opbeuring.
Heb dank om uw innige liefde, zoek troost in
het gebed dat ons bovennatuurlijk verenigt ; dan
komt eens het blijde wederzien.

Mijn beste kinderen, stilt uw tranen, vervangt
mij zoveel gij kunt bij uwe goede moeder,
weest haar troost en haar steun.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, tot
weerziens ! Blijft mij allen uw genegenheid be-
wijzen door een vroom gebed.

Heer, geef hem de eeuwige rust!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Namis : dag 22 us 1932 te 7.30 uur.

Paulette ROOS,

Noél en Linda DE BUYSSCHER - DE ROOZE
en kinderen,

Marnix DE BUYSSCHER en verloofde Christine
DE NORRE,

De families DE BUYSSCHER - LOEDT,
ROOS - BOULLARD,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Begr. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




