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Vroom aandenken aan : Dag pa,
DE HEER Een levensweg is altijd te kort,
ook voor jou, pa.
JOZCi DE CLE RCQ Je leven met ons was rijk gevuld,
Je was er steeds als we je nodig hadden.
Echtgenoot van Mevrouw

Marguerite VERSTICHEL Je hebt ons zien opgroeien,

Je deelde het lief, maar hield

Geboren te Mater op 15 april 1937 en je eigen lijden voor jezelf.
in familiekring van ons heengegaan Desondanks bleef je optimist.

te Erwetegem op 21 augustus 2004.

Mensen gaarne zien en helpen
was een hobby van je.

‘t Is moeilijk om je los te laten,
want samen hebben we
mooie dingen beleefd.

Echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, danken U voor uw deel-
neming in deze rouw.

Bedankt pa voor alles,
De namis zal opgedragen worden in de we gaan je missen
parochiekerk van Erwetegem op
zondag 26 september 2004 om 9.45 uur.

Rouwceenter DENIIS Zottegem (09) 360 12 52




