..Heer, de taak die Gij mij hebt opgedragen heb
ik volbracht.”
t

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Heer Céran DE COCK

weduwnaar van mevrouw Maria NAESSENS
echtgenoot van mevrouw Lucie EECKHOUT
geboren te Welden op 25 februari 1882, en er god-
vruchtig overleden op 11 juli 1970, gesterkt door
het Sacrament van de zieken.

Hij was voorzitter van de kerkfabriek
ERELID van de bond van het H. Hart
Voorzitter van de bond der Kroostrijke gezinnen

Zacht, bijna onmerkbaar zelfs voor hen die lange
dagen en nachten het verzwakkend ademen ga-
desloegen, is vader ter ziele gegaan.

Zijn dood was een stil verglijden van het leven
op deze aarde naar dat betere leven bij de Heer.
Hij was al enkele jaren bedlegerig en bleef de
zwijgzame, duldende man, die dit geduld al zo-
vele jaren verworven had in Gods natuur; want
wie zaait, moet ook op Gods zegen rekenen om
te maaien.

Hij was altijd een man met een wil, bereid zo-
vele jaren in de parochie te helpen, als voor-
zitter van de Kerkraad altijd nauwgezet en dienst-
vaardig.

Vele jaren zijn hem gegeven midden zijn fa-
milieleden, zonen en dochters, de gelukkige ja-
ren met zijn echtgenote, de onvermoeibare zorgen
van zijn tweede echtgenote ; dit alles heeft zijn
lange leven gevuld samen met het werk in Gods
natuur.

Nu is hij teruggekeerd naar de Heer, die van
Zijn Vader zegde dat Hij een landbouwer is Die
beveelt de oogst binnen te halen.

De herinnering aan een eenvoudig, goed mens is
de troost die al zijn kinderen, zijn familieleden
kunnen behouden, samen met het gebed voor hun
vader.

Mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen en klein-
kinderen, gij vooral die mijn laatste jaren geluk-
kig hebt gemaakt, gij die mij tot het laatste ogen-
blik hebt geholpen, bij mij hebt gewaakt, daar-
voor zijn geen dankwoorden te vinden.

Moge God u dit vergelden.

Al mijn familieleden en vrienden, gij allen die
mij hebt bezocht, geholpen, ik dank u voor de
vriendschap en vraag u ook voor mij te bidden.

Met allen die dit offer mede opdragen voor zijn
zielerust, bidden wij :

..Wij bidden U, Heer, verleen aan uw dienaar ver-
giffenis van zijn zonden en zwakheden en ont-
vang hem in de plaats van zaligheid welke hij van
uw barmhartigheid verwacht. Door Christus, onze
Heer. Amen.

Voor Uw gebeden en betuiging

van innig meevoelen danken U
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