Nooit vragen, nooit klagen,

maar pijn in stilte dragen.

Haar handen hebben voor ons gewerkt,

haar hart heeft voor ons geklopt,

haar ogen hebben ons tot het laatste gezocht.

Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Conny DE COCK

echtgenote van de Heer Rudy BOGAERT
moeder van Renzo en Steffie

Geboren te Opbrakel op 15 november 1962 en
godvruchtig overleden in het Maria-Middelares
ziekenhuis te Gent op 16 juli 1992, gesterkt door
de H.H. Sakramenten van de zieken.

Moeke,

Na enkele jaren intens geluk en zonneschijn,
kwam een donkere periode van hopen en
vechten. Hopen dat we de ziekte konden
verdringen ; vechten om te overleven om samen
de kindjes groot te brengen.

Gij waart het die ons gezinnetje op punt hebt
gezet. Alles verliep zoals het moest, met de
regelmaat van een klok, maar helaas dat klokje
tikt niet meer.

Niets was u teveel. Gij zorgde mee voor het
inkomen, deed het huishouden en maakte tijd
vrij voor ouders en schoonouders en voor
iedereen die hulp nodig had. Ik vind geen
woorden genoeg om uw goedheid te beschrijven,
maar ik zegu dat ge altijd bij ons zult blijven.

Ilet zonnetje zal nog wel schijnen
maar zonder die warme stralen van weleer.
Bedankt voor alles.
Pa.
Pa en lieve kinderen,

Veel te vroeg moet ik u achterlaten. Het deed me
diepe pijn te voelen dat mijn krachten altijd
maar verminderden. Nu hebik de tijd verwisseld
voor de eeuwigheid. Ik ben niet dood, maar 'k leef
voor eeuwig in Gods liefde. Bid voor mij, ik bid
voor u. Zo kunnen wij verbonden leven en groeit
er in uw hart nieuwe hoop doorheen de pijn.

Pa, dank om uw tedere en trouwe liefde. De zorg
voor onze lieve kinderen rust nu opu alleen maar
ik waak over u vanuit de hemel.

Lieve ouders, schoonouders en familie, dank
voor uw nabijheid en uw hulp.

Bewaar de band van eenheid en draag doorheen
de pijn elkanders lasten.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons,
nu en altijd. Amen.

Om uw gebed en medeleven bij dit pijnlijk
afscheid danken u :

de families DE COCK - BOGAERT - SADONES
- DE VLEESCHOUWER.

Namis : Zondag 16 augustus '92 om 9.30 u. in de
kerk van Michelbeke.

Begr. Raoul, Brakel - 055/42.24.49 - Drukk. H. Maginet.







