Heden treedt Hij zijn dienaar te-
gemoet.

De Heer

Georges De Cock
geboren te St. Maria - Lierde op 12
oktober 1911 en godvruchtig over-
leden in d= H.Hartkliniek te Geraard-
sbergen op 24 mei 1989, gesterkt

door het H. sakrament der zieken

De families: DE COCK - PLETINCKX
WALRAEVENS - VAN DEN HOUTEN.
danken U voor de blijken van Kkri-
stelijk medeleven, uw vroom gebed

en uw aanwezigheid.

Begr. Collier - De Taeye 054 -41 3500

Hoe moeilijk is het in ’t leven

te zeggen, te verwoorden

de waardering voor je vader - zijn
en je zware arbeid.

Een man die hard heeft gewerkt
voor zij lieve vrouw en kinderen.
Met hart en ziel heeft hij gebouwd
aan zijn gezin

en gedaan wat goed was.

Pijn en leed heeft hij moedig
gedragen en verwerkt.

Hij kon genieten van de kleine
dingen van elke dag...

Zo zullen we hem steeds gedenken
en zal hij voortleven in ons,

in ons hart en in onze gedachten.
Wij bidden U, Heer,

geef ons de kracht om samen

moedig verder te leven.

Druk. De Nayer, Moerbeke




