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Gedenk in uw gebeden
DE HEER

Julien DE COCK

weduwnaar van Mevrouw Alice CAPIAU

geboren te Schorisse op 23 april 1915 en overleden
te St.-Maria-Horebeke op 12 november 1993.

Lid van de Gepensioneerdenbond
van Maarkedal en Horebeke.
Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

Als iemand plots uit ons midden wegvalt, dan
voelen wij ons diep geschokt, geraakt tot in het
diepste van ons wezen. Dan beseffen wij hoe klein
en machteloos wij zijn, hoe vlug het leven voorbij
gaat.

Zi{:’l oprechtheid van karakter, de goedheid van
zijn hart en zijn zin voor rechtscha enheid en eer-
lijkheid, schonken hem de genegenheid en achting
van allen die hem kenden.

Ondanks vele tegenslagen in zijn gezin ; het
overlijden van zijn echtgenote, zijn zoon en klein-
dochter, heeft hij toch de moed erin gehouden om
de familie en vrienden bij te staan met raad en
daad.

Paula, wij hebben vele gelukkige jaren gekend. 1k
gagk u voor de goede zorgen die gij mij gegeven

ebt.

Dierbare familieleden, vrienden en_Kennissen,
blijft elkaar verder helpen en steunen. Vergeet mij
niet in uw gebeden.

Mevrouw Paula BOULAERT, zijn levensgezellin;
Heer en Mevrouw Fernand DE COCK-SADONES,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Adrien DE COCK(+)-VAN SCHOORISSE
en de Heer Jean THIENPONT,
kinderen en kleinkinderen,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families DE COCK, BAUWENS,
CAPIAU, ROOS,
BOULAERT en VAN SCHOORISSE,

danken U oprecht voor de blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS. Ronse.







