ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven.
(Liturgie der Owverlecenen).

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria, Alice DE COCK

weduwe van Mijnheer
Jozef JANSSENS.

Geboren ts Mater, de 30 oktober 1890, en
zachtjes in de Heer ontslapen te Zottegem
de 29 mei 1969, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van cde Bond van het H. Hart en an-
dere godvruchtige genootschappen.

Deze dierbare overledene, die wij biddend
indachtig zijn, was een verkleefde echtgenote
en een voorbeeldige moeder, vol zorgzaam-
heid, vol toewijding en vol offer, wier lief-
devolle aandacht nieis ontging, wier leven
voor haar man en haar gezin was, wier ziel
voor God was.

Stichtend door vroomheid en vreze Gods,
eenvoudig maar vast in het geloof, innig en
volhardend in het gebed, wars van veinzerij
en gemaaktheid in haar gedrag, zacht en
minzaam in de omgang, zo was het voor-
beels dat zij, naar vermogen, ons gaf. Zo
blijft zij in onze dankbare herrinering voort

leven. En zoals zij geleefd heeft, zo is zij
ook naar de Heer ternggegaan : kalm en ge-
laten, geheel aan de Heer overgegevasn is
zij van ons gescheiden om beloond te wor-
den voor het vele goede dat zij gedurende
haar leven hier op aarde gedaan heeft.

Omdat zij goed geleefd heeft en God ge-
trouw gediend heeft tot aan het eind van
haar leven is deze dood geen dood, maar een
verandering van woonplaats, een verhuizing
van een slechte naar een goed'e woning.

Mijn beminde dochter en schoonzoon, in
vrede ben ik tot de Heer gegaan. Dit weze
U de grootste troost, naast mijn dank om
de vele opofferingen waardoor gij mijn le-
ven met geluk hebt omkleed. - Ik ga vader
vervoegen in de Hemel en samen waken
wij over U en bidden met en voor U.

Dierbare familieleden, ook gij, mijn beste
dank voor mw zorgen en genegenheid -
vaartwel en weest mij steeds indachtig in
Communie, gebed en offer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mijnheer en Mevrouw Willy Gevaert-Jans-
sens; haar kinderen.
De families De Cock, Janssens, Van der Has-
gen, D'Hocker
danken U voor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.

¢« De Beirard




