Geborgen eenzaamheid

onder de zilte zode

wachtend aan de waarheid van het kruis
verborgen in een waas van diepe stilte
rustend, te ruste in mijn eeuwig huis.

(A. Van Damme)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Yvonne DE COCK
echtgenote van Albert VANDENHAUTE,

geboren te Parike op 6 februari 1920
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 21 juli 1989.

Zij was eenvoudig en rechtschapen, ze kende
alleen maar de weg van haar plicht. Eerlijk en
goed was zij voor al wie rond haar was. Zij
hield van het leven; zij verzaakte er niet aan,
maar toch was zij bereid het te geven wanneer
God het zo zou schikken.

Dierbare echtgenoot, die mij in alles steeds
trouw ter zijde hebt gestaan, moge gij de kracht
ontvangen die gij nu bij dit vrij plotse heen-
gaan zult nodig hebben. Gedenk onze genegenheid
en liefde, dat kan uw troost zijn en u recht
houden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe
gaarne ik bij u was. lk dank u om uw genegen-

heid en aanhankelijke liefde. lk was trots op
u. Blijf eensgezind rond vader geschaard en eert
mijn gedachtenis voort te leven zoals ik het u
heb voorgeleefd.

Familieleden en buren schenkt ook gij mij een
vurig gebed, ik dank u daarvoor.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families

DE COCK, VANDENHAUTE,
DUTRANOY, GYSELINCK,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 22 oktober 1989 om 10. 30 uur.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




