WE WILLEN DE GEDACHTENIS LEVENDIG

BEWAREN AAN EEN ZEER SCHOON MENS
DE HEER

ARTHUR DE COEN

Burgemeester van Welden.

God schonk hem het levenslicht te Ste-Maria-Latem,
de 15 augustus 1899.

Hij huwde Mevrouw

MADELEINE DE VOS
en verliet ons allen, in Gods’ vrede, voor een
eeuwig geluk te Oudenaarde, de 27 februari 1969.
De priester met de sacramenten van de kerk, en de
liefde van de ganse bevolking, begeleidden hem
naar de hemel.
Hij was lid van alle godvruchtige genootschappen,
voorzitter van de Parochieraad,
secretaris van de Kerkraad,
ere-hoofdonderwijzer van Welden,
en voorzitter van vele verenigingen.

Uw deelneming in het verlies van hem die
ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost
en uw gebed was een kostbare hulp voor
onze overledene.

Wij bedanken U daarvoor van harte.
Mevrouw Arthur DE COEN-DE VOS,
De families DE COEN en DE RAEVE,
De families DE VOS en VANDERMENSBRUGGE.

Hoste, Oudenaarde

—_—

Ter gedachtenis aan U, Meester Arthur.

Och, we zijn in rouw, goede vriend, omdat ge
van ons zijt weggegaan en dat wij u nog niet kon-
den missen. Gij, wijze man, die aan zovele mensen
hulp en troost hebt geschonken in al hun moeilijk-
heden. Die 's morgens, 's middags en tot 's avonds
laat aan het luisteren waart naar allen, met uw
hoofd wat gebogen naar de velen, die fluisterend
u vertelden, wat men alleen aan een zeer goed
mens zegt. En die altijd een antwoord wist, dat de
juiste richting kon aanduiden. Gij, vrome man, die
van gans uw dag een gebed hebt gemaakt, dat ge
's morgens hebt ingezet, toen ge het orgel bespeel-
det en met uw vermoeide stem toch steeds Gods'
lof hebt gezongen. ,,Voor de kerk kan ik niets wei-
geren'', hebt ge mij zo dikwijls gezegd, maar nog
veel meer getoond door uw schoon leven van elke
dag. Gij, opvoeder van een groot deel van de be-
volking uwer gemeente, die er uw leven en uw
gezondheid hebt aan gegeven, hoe diep is uw
invioed op allen geweest, met uw wijze lessen en
vooral met uw eigen voorbeeld. Gij, burgemeester,
die alle strekkingen wist samen te bundelen in één
enkel princiep : het belang van onze mensen. We
zullen u zo missen, Meester Arthur.

Mijn dierbare vrouw, die ik zo node achterlaat in
deze harde omstandigheden: we hebben samen
alle lief en leed gedeeld. We hebben ons samen
gegeven aan ons groot opvoedingswerk. Heb veel
moed en leef op de herinnering van vele gelukkige
dagen.

Dierbare schoonmoeder, en gans mijn zo beminde
familie, mag ik u mijn vrouw nalaten en aan uw
lieve zorgen toevertrouwen. En laat mij u ook dan-
ken om de vele vriendschap die ge mij steeds
hebt bewezen.

Mijn beste mensen van Welden en gij allen, mijn
vele vrienden, vaartwel. Tracht een schone gedach-
tenis te bewaren aan mij en mijn raad en leiding
te blijven volgen. Weest eensgezind in alles. Ik zelf
zal u allen van uit de hemel blijven volgen en van-
daar bij de Meester zelf van het leven, uw voor-
spraak zijn.

RUST IN VREDE, GOEDE MEESTER ARTHUR !




