“Wie in mij gelooft, zal leven, Jo, 11. 25,

&
BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Julia DE CREMER

weduwe van
Heer Kamiel VAN WIJMEERSCH

geboren te Deftinge op 21 februari 1872 en godvruchtig
overleden te Zegelsem op 20 augustus 1965, gesterkt met
het Sacrament der Zieken.

God heeft haar een lang leven geschonken, echter
niet zonder pijn en lijden. Gelaten en godvruchtig heeft
zij haar langdurige ziekte gedragen, zonder klagen, maar
blijmoedig tegenover iedereen die haar bijstond.

Toen zij haar einde voelde naderen, verlangde ze
ernaar nog langer te leven. Zij was door haar ziekte
gelouterd en wist van haar leven een offer te maken
voor de ganse christene gemeenschap, een lijden voor
de anderen.

Heer, uw dienares heeft alle menselijke tegenslagen
geduldig aanvaard en tot bron gemaakt van verdiensten
voor anderen, schenk haar nu de prijs van het eeuwig
leven.

Eerwaarde Zusters, wat ben ik gelukkig in U een
steun te hebben gevonden in mijn laatste levensdagen.
Uw goedheid, gebed en offer zullen niet onbeloond
blijven. Ik dank U van uit de hemel.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

Van Der Donckt, Zegelsem

De Families

VAN WIIMEERSCH
DE CREMER

danken U voor de Hijl(en

van innige christe]ijke deelneming in hun rouw.




