Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.

T

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Frans DE CUBBER
echtgenoot van Mevrouw
Martha DECUBBER

geboren te Maarke-Kerkem op 24 maart 1920 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 29 juli 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De namis zal opgedragen worden op
vrijdag 7 september 1990 om 19.30 uur.

De familie DE CUBBER dankt U van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begr. D’'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Met de vertrouwde en hoopvolle gebeden en gezangen
van de kristelijke begrafenisliturgie begeleiden wij onze ge-
liefde echtgenoot en vader naar zijn laatste rustplaats.

In het verdriet en de rouw om zijn heengaan is het beeld
van zijn toegewijd leven voor ons een bron van berusting,
dankbaarheid en vertrouwen.

Hij was een goed en vredelievend mens. Hij hield van
stilte en bezinning. Na jaren van werken, heeft hij ook ja-
ren gekend van beproevingen: van ziekte en lijden en ster-
ven van familieleden, die hem zeer nauw aan het hart
lagen.

Hij heeft dit alles zonder veel klagen, geduldig gedra-
gen. Wij zijn vader dankbaar voor alles wat hij voor zijn
gezin heeft gedaan. De hoogschatting en de genegenheid
van deze trouwe echtgenoot en vader zal ons steeds bij-
blijven en de gedachtenis aan hem zal ons steeds in ere
gehouden worden.

Heer God, laat dan Uw heilige Engelen uw dienaar Frans
opnemen en naar het Hemels Vaderland begeleiden, op-
dat hij, die in U geloofd en op U vertrouwd heeft, de eeu-
wige vreugde moge genieten.

Dierbare echtgenote, U waart mij steeds nabij. Beste
dank voor al uw goede zorgen en hoopvolle woorden.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik
dank u voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Blijft me-
kaar steunen en weest een troost voor uw moeder. Laten
wij met elkaar verenigd blijven door een vurig gebed in de
hoop op een eeuwig weerzien.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




