Blijf mij nabij, wanneer het avond is
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
bid ik tot U, O Heer, verlaat mij niet.

T

Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Roger DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw Anna BOURDEAUD 'HUY

geboren te Schorisse op 12 augustus 1915
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 12 februari 1988,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945

Als gelovige mensen zijn wij nu samengekomen om deze
geliefde vader te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.
Met diepe droefheid komen wij tot God met hoopvolle
gezangen en gebeden voor zijn zielerust in de vrede en de
vreugde van hierboven.

Hij heeft in zijn leven goede maar veel kwade dagen ge-
kend.

Zijn grote zorg voor zijn moeder, zijn liefde voor zijn echtge-
note en toewijding voor zijn kinderen.

Wij dragen in ons het beeld van een beste vader en echtge-
noot.

Door onze tranen heen zeggen wij: "Dank goede God, voor
alles wat hij voor ons gedaan heeft. Schenk ons sterkte om
hem, door ons werk en onze lisfde te laten voortleven voor

moeder en voor allen die hem nauw aan het hart lagen.""
Vader is ons voorgegaan, ons een voorbeeld nalatend van
geloof, hoop en liefde. Nu rust hij in de vrede van de Heer.
Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind... en familie-
leden, ik dank u voor het gelukkig samenzijn. Blijf mekaar
bijstaan en wees een troost en een sterkte voor uw moeder,
want het leven gaat voor u verder.

Eens zien wij elkaar weer.

Heilige Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor hem.

Namis op vrijdag 22 april 1988 te 19 uur.

Mevrouw Anna Bourdeaud'huy,
zijn echtgenote;
Heer en Mevrouw René Decubber - Delfosse,
kinderen en kleinkind,*
Heer en Mevrouw José Decubber - Van Put,
en kinderen,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

De families Decubber - Labiau en Bourdeaud'huy - Polet

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begrafenissen pvba D'Hondt - Oudenaarde




