Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven
in eeuwigheid. (Jo 11,25)

-r

Wij bidden dankbaar voor
MEVROUW

BERTHA DE DECKER

weduwe van de Heer
ROBERT GODITIABOIS

geboren te Ophasselt op 16 juli 1904 en

godvruchtig overleden in het rustoord te

Geraardsbergen op 19 augustus 1989,,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families
GODITIABOIS, VAN DEN BOSSCHE,
DE DECKER en TUYPENS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - (054)501059

In al haar eenvoud was zij een voortref-
felijke vrouw en een hoogstaande moeder.

Wat een zorg heeft zij gecragen en wat
een werk heeft zij verricht voor haar huis -
rusteloos was zij bezig, met ledige handen
zat zij nooit.

En dan, haar grote en innige moederliefde !
Maar één verlangen kende zij : haar kinde-
ren gelukkig zien.

Inderdaad : ware grootheid gaat zo dik-
wijls aan 't oog van de wereld voorbij. Maar
zij, die met haar woonden, zullen opstaan
en haar prijzen en danken voor alles wat ze
deed.

Lieve kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en familie, ik ben nu bij vader. Als
mijn leven waardevol was, dan heb ik dat
aan u allen te danken. Heb dank voor al uw
vriendschap, uw samenhorigheid en uw zor-
gen. Moge ik, vanuit de hemel, uw moeder
blijven die u samenhoudt en u aanspoort.
Bidt God dat Hij mij tot uw voorspreekster
moge maken.

Geloofd zij Jezus Christus.




