O groot geheim van leven en van sterven,
gij zijt, als alles is volbracht, de weg
om van God, de eeuwigheid te erven.
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In geloof en hoop
en dankbaar om zijn vriendschap
gedenken we

De heer José DEKENS
echtgenoot van Mevrouw Martha COESSENS

geboren te Dikkelvenne op 14 september 1921
en overleden te Oudenaarde op 8 september
1985, gesterkt door de H. Sakramenten van
de zieken.

Dankbaar nemen wij afscheid van de overle-
dene. Hij was een trouwe echtgenoot en goe-
de vader. Gans zijn leven stond in dienst van
zijn gezin. Te vroeg voor zijn jaren kwam het
ziek zijn. Hij heeft er maandenlang, wel be-
wust van de ernst, maar toch zeer moedig en
zonder veel klagen tegen gevochten. Met een
bewonderenswaardige inzet van dag-en-nacht
hebben zijn familieleden hem het ziektekruis
helpen dragen. Zeer dankbaar was hij hen,
soms een stille traan wegpinkend, die zoveel
meer zei dan woorden.

Totaal uitgeput hebben ze hem uiteindelijk,
in verdriet en spijt, toevertrouwd aan de lief-
de van de almachtige God.

Moge hij nu vanuit het nieuwe hemelse leven
voor hen ten beste spreken, en in de her-
innering van allen, familie en vrienden, trouw
bewaard blijven.

Om uw aanwezigheid en gebed,
danken wij U,

Mevrouw Martha COESSENS,
zijn echtgenote;

De heer en mevrouw
Roland DEKENS - BOONE Linda,
De heer Ilvan DEKENS,
zijn kinderen;
Jongeheer Maxime DEKENS,
Jongeheer Mario DEKENS,
zijn kleinkinderen;

De families DEKENS - COESSENS - AERTS
en MARTENS.

Begrafenissen R. De Pauw-Moreels, Zwalm.




