Hij heeft in 't lange leven
geen vlieg ooit kwaad gedaan.
Een blije knaap gebleven

is hij nu heengegaan.

L.V.

.l.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Cyriel, Jozef DE GLAS

echtgenoot van mevrouw

Elisa DE VULDER

geboren te Ophasselt op 19 oktober 1908 en god-
vruchtig overleden in het St.-Elizabeth ziekenhuis
te Zottegem op 1 mel 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945
Stichter van de duivenbond ''Recht voor Allen"
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

Pepe,

ledereen die je kende noemde je '‘vaderke''.
Je frisse geest en je jeugdig hart maakten je ge-
liefd bij jong en oud.

Je genoot van het spel met de duiven, van een
kaartje leggen, van een partijtie bakschieten en
biljart, je twinkelende ogen als je het daarbij won
van de jeugd, vergeten we nooit.

Net op het moment dat je eraan dacht om met
familie en vrienden je briljanten bruiloft te vieren,
werd je ziek.

Dapper begon je aan de ongelijke strijd want je
wou zo graag terug naar huis...

Daarvoor doorstond je alle pijn en ellende van je
ziekte met ongelooflijke moed en daarbij bleef je
nog bezorgd denken aan moeder.

"'Pepe'’, je hebt je strijd sportief gestreden zoals
je zelf was in sport en spel, maar deze laatste
aardse wedstrijd heb je verloren...

De lege plaats die je achterlaat zal nooit meer
opgevuld worden maar je ongelooflijke moed en
levenslust zal voor ons een blijvend voorbeeld
zijn.

""Vaderke'' we zullen je missen...

De families DE GLAS, DE VULDER, WIJNANT,
en CIETERS danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Begr. De Smet - Oordegem - 09/369.08.67
Druk. De Smet Jan - Oordegem - 09/369.11.74




