En wil ik uw leven bezingen

dan worden mijn woorden een lied,
een lied van eenvoudige dingen

van werken en vreugd en verdriet
dan wcrden mijn woorden cen kroon,
Laurent, uw korte leven was schoon.

k

In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van de

Heer

Laurent DE GROOTE

zoon van Albert De Groote en
Lucie Uytterhaegen.

geboren te Zottegem op 17 november 1954
en er overleden op 10 mei 1977.

Elk leven is zo boordevol geheimen,
waarvan alleen de Heer, de werkelijkheid
kent. Elk afscheid van deze wereld is zo
droevig en zo verschillend, het maakt ons
stil en wij verwijlen in goede gedachten
der herinnering aan Laurent, met dankbare
handen dragen wij alles van hem mee, dat
waarde heeft en waardoor wij hem nooit
zullen vergeten.

In dankbare herinnering denken wij aan
hem als de misdienaar, stipt en vroom.
Als de chiroleider die zich verantwoorde-
lijk wist voor de jongens die hem toever-
trouwd waren.

Wij denken aan hem als de voetballer,
die zich volledig gaf in het spel en be-
kommerd bleef om de kameraadschap.

Wij kenden hem als een eerlijke en
dienstvaardige jongeman voor wie niets te
veel was.

Wij wisten ook dat hij fouten en gebre-
ken had, waarover hij toch zoveel spijt kon
hebben als hij hierdoor iemand gekwetst
had.

God, gij die hart en nieren doorpeilt, wij
zeggen U dank voor zijn leven en vragen
U, neem gij Laurent op in uw Hemels rijk,
waar alle tranen worden afgewist en waar
alle pijn geleden is.

Dierbare ouders, broers, zusters, familie
en vrienden, ik dank jullie om je goede
zorgen en liefde. Ge hebt goed voor mij
geweest, moge de Heer je belonen. Maar
treur niet te veel om mijn heengaan. Aan
allen vaarwel in dit leven en tot weerziens
in het hemels Vaderhuis.

De Heer en Mevrouw Albert en Lucie De
Groote-Uytterhaegen, kinderen  en
kleinkind,

De families De Groote, Uytterhaegen, Bor-
remans en Stoepel,

danken U zeer oprecht voor jullie me-
deleven en steun, dank voor uw gebed.




