Mooie herinnering aan .
B De laatste dagen van het einde,

dan wordr de grote wereld klein,
T is plotseling alles onbeduidend
tot het laatste beetje pijn.
. DE HEER Wat wij zo belangrijk vinden
N\a u rl tS De Kegel verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter die gesloten ogen

echtgenoot van Yvonne Maesschalck glanst een heel groot begin.

geboren te Kerksken op 14 januari1922
en overleden te Ronse op 30 oktober 2007.

De familie dankt allen die Maurits
tijdens zijn leven
vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u voor uw
medeleven bij zijn heengaan.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 8 december 2007 om 17.30 uur
in de parochiekerk O-L-V-Hemelvaart
te Nukerke (Maarkedal).
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