Mama, nu je er niet meer bent Mama
ben je de woorden die je sprgk de ziel van ons huis achter de kerk
ben je de dingen die je dee nest van rust en gezelligheid

warmte en geborgenheid
voor jong en oud

werkende en zorgende aanwezigheid

biddende handen

kralen gliidend door je vingers

denkend aan je kinderen, kleinkinderen onderweg

Dankbare herinnering aan aan je achterkleinkinderen, je grote trots
; troostende woorden
Maﬂeke De Keyser bij verdriet en ontgoocheling
armen steeds open
weduwe van Gaston De Martelaere omhelzend, glimlachend
; bljie groet
10 april 1911 bij aangeboden hulp en verzorging
T 6 augustus 2001 vriendschap delend en genietend

met velen, nabij en veraf

van oudsher geankerd in een rotsvast geloof
in je Schepper
in Maria, je toeverlaat

Haar kinderen, Kleinkinderen, achterkleinkin- in het weerzien van je geliefden bij de Heer

deren en familie danken u oprecht moeder uit de duizend, lieve bomma,
voor uw vriendschap tiidens haar leven, engel in ons midden

dank voor alles
uw gebed en uw medeleven. )
blijf over ons waken
en rust nu voor altijd met ons pa
in Gods grote, liefdevolle hart







