Het is geschied zoals het de Heer behaagde; de
Naam van de Heer zij gezegend. Job. L.

.I.
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Leraar aan de Stedelijke Jongensvakschool te Gent
Lid van de Koninklijke Fanfare ” Vlijt en Kunst”
*

Hoe hard Heer, kan de dood toeslaan op ons leven ?

In de rust van de Zondagmorgen, na het bijwonen
van de zondagsmis, op weg naar zijn taak, kunt Gij de
beproeving over de mens loslaten! Heer, begrijp dat
wij onze tranen laten vloeien en dat ons verweer klaagt
dat de leiding van Uw Voorzienigheid soms zwaar
om aanvaarden is

In geloof onderwerpen wij ons aan Uw aanbiddelijke
Wil. Wie kan God ter verantwoording roepen of wie
kan Gods’ inzicht begrijpen ?

Het geloof leert dat de mens hier op aarde geen blij-
vende woonst heeft. God heeft in vaderlijke goedheid
de mens talenten gegeven. Niet allen zullen hun talen-
ten in lengte van dagen mogen ontwikkelen. God roept
wie Hij will Gelukkig de dienaar die tot zijn Meester
mag ingaan, in het bewustzijn, dat Gods’ genade in zijn
leven niet ijdel is gebleven |

Duurbare echtgenote, hard treft u mijn heengaan.
Ons geluk was nog maar pas ingezet, wij droomden zo
rijk over het verdere leven Wij hebben elkaar
gelukkig gemaakt als man en vrouw. Sterk u bij het
aandenken aan mijn liefde en vinden wij elkaar terug
in het gebed. Zonder ecen «laatste woord » heeft God

mijn ziel teruggevorderd. In mijn geest heeft uw gene-
genheid mij gesterkt. Wees sterk en vergeten wij
elkaar niet.

Duurbare ouders, broer en zuster, God heeft mij uit
uw midden en van mijn werk weggenomen. Gods' we~
gen zijn ondoorgrondelijk. Sterkt u bij het zicht van
Gods’ eigen Zoon die ook zijn kruis gedragen heeft op
jonge jaren. Eens zien wij elkaar weer in Gods’ glorie
en het hemelse geluk. Gijallen die mij gekend en be-
mind hebt, bidt voor mij.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor mij!

Mevrouw Roger DE KOKER, geboren Cecile
DE BUCK ;

Mijnheer en Mevrouw Arthur DE KOKER-VAN
DE CASTEELE :

Mijnheer en Mevrouw Marcel DE KOKER-VAN
DAMME ;

Mejuffer Agnes DE KOKER ;

Mijnheer en Mevrouw Cyriel DE BUCK-VAN
LAERE ;

Mijnheer en Mevrouw Joseph DE BUCK-NETTE-
SONNE ;

De familien DE KOKER, VAN DE CASTEELE,
DE BUCK en VAN LAERE

danken U van harte voor de gebeden

en blijken van deelneming.

DR. MELCKEBEKE




