God, de zon die straalt aan de hemel,

wil worden gezocht in de nacht.

Zie Ik heb u een huis gebouwd :

kom er wonen voor altijd. 1 Kon. 8
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TOT AANDENKEN AAN MEVROUW

ELZA DELCOURT

echtgenote van de heer Leo VAN CROMBRUGGE

Zij werd geboren te St-Maria-Oudenhove
op 24 mei 1926 en is godvruchtig overleden te
Zottegem in de kliniek St-Elisabeth, op
4 augustus 1983, gesterkt door de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

God, onze Heer,

wij hebben veel verdriet

omdat Gij moeder zo vroeg

van ons hebt laten heengaan.

Voor ons is het nacht,

want wij derven haar aanwezigheid,
haar vriendelijke blik,

haar zorgzame handen.

‘Wij kunnen niet weg

- zo ervaren het wij -

zonder haar aanwezigheid

vol goedheid, aandacht en dienstbaarheid.
Voor ons is het nacht.

Wij kunnen ons enkel troosten

in het geloof

dat Gij haar bij U thuis

hebt genomen.

En daar is zij gelukkig,

daar zijn pijnen en angst en lijden
voorbij.

Daar is zij bij U, bron van leven
voor' altijd gelukkig.

Daar wacht zij ons op.

Wij haar echtgenoot, haar kinderen, klein-
kinderen, zusters, broers, familieleden en vrienden
zijn U dankbaar omdat Gij ons haar gegeven
hebt en door haar Uw eigen Liefde. Laat ons
verder in geloof Uw Liefde ervaren waarin zij
nu voor eeuwig vertoeft. Daarvoor bidden wij
vertrouwvol. Amen.
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Voor uw kristelijke deelneming en gebed
DANKEN U :

de families : DELCOURT, VAN CROMBRUGGE,
VAN CLAERENBERGHE en STEVENS.
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