Aandenken aan

DE HEER

Oscar H. P. DE LONGIE

echtgenoot van Mevrouw Elfride MESTDAGH

geboren te Mechelen op 1 oktober 1928
en schielijk overleden te Oudenaarde

op 31 december 1980,

gesterkt door de laatste H. Sacramenten

Voorzitter van de Vriendenkring R.B.S. -
Schorisse

Bestuurslid en lid van verscheidene

P.V.V.-Arrondissementele

en plaatselijke verenigingen.

Men kan groot zijn in alles, maar groot van
hart zijn is wel het mooiste dat een mens
tooien kan, en dat was deze man voorzeker
want goeddoende zonder er iets voor in ruil
van te verwachten is hij door het leven
gegaan.

Eenieder die met hem omgang had, achtte
en waardeerde hem. Zijn beroepsleven droeg
de stempel van bekwaamheid, stiptheid, tucht
en werkkracht. Vooral het onderwijs en de
opvoeding van de jeugd lagen hem zeer nauw
ter harte, en niets liet hij voorbijgaan om
ook hierin een groot mens te zijn.

Mijn lieve echtgenote, mijn lieve kinderen,
al te vroeg wordt ik geroepen. Blijft elkaar
beminnen, steunt elkaar in deze moeilijke
dagen. Gedenk de laatste woorden van papa:
,,Ne gardez que des amis a qui vous pouvez
apportez quelque chose, jamais des amis a
qui vous devez quelque chose".

Beste ouders, hebt dank voor uw grenze-
loze toewijding voor uw dagelijks medeleven;
later zullen wij opnieuw samen mogen zijn.

Dierbare familie, vrienden en kennissen,
dank U allen en blijf mij gedenken.

Mevrouw Oscar DE LONGIE-MESTDAGH
en kinderen,

De families DE LONGIE, MESTDAGH
en BATSLEER,

danken U van harte
voor Uw blijken van medeleven.
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