Ieder onrecht wordt weggevaagd,
maar goede trouw houdt eeuwig stand.

( Wijsh. 40, 12)

VROOM AANDENKEN AAN

ZUSTER CLOTILDE

(MARIA DE MAESENEIRE )

Ze werd geboren te Maarke-Kerkem op 21 december
1910, geprofest als Zuster van Maria op 16 augustus 1932
en ontsliep in de Heer te Zottegem op 28 november
1981, bewust gezalfd met de H. Olie der zieken
en dagelijks gevoed met het Brood des Heren.

God,
vervul het plan van uw verlossing.
Wek in ons de bereidheid
naar het evangelie te leven
en gestalte te geven aan uw gerechtigheid.
Dan zal uw Zoon bij zijn wederkomst
ons zalig prijzen en uitnodigen
om bezit te nemen van zijn Rijk.
(ingangsgebed 1e Adventszondag)

Dankbaar om haar levensgetuigenis

dat helemaal in de lijn lag van dit gebed,
vertrouwen wij onze goede zuster toe
aan uw genade, Vader, die haar roept.
Zij stond onafgebroken ten dienste

van Jezus in de minsten van de zijnen:

” Wat ge voor hen doet, hebt ge Mij gedaan.”
En de grootste beproeving voor haar

in de lildensweg van het laatste jaar

was dat zij de lasten van dit liefdewerk
aan anderen moest overlaten.

Haar grote zorg leek op strengheid,
maar streng was ze eerst voor zichzelf
in stipte vroomheid en grote onthechting,

en wie langer aan haar toevertrouwd was
waardeerde haar eenvoudig-hartelijke ijver.
Als familie, kinderen van de school,
medezusters en parochiegemeenschap
zullen wij haar sterk missen.

Nu bidden wij vertrouwvol :

Breng haar thuis in de volheid

van uw Liefde en uw Koninkrijk.
Houd in onze herinnering levend
het goede dat haar ter harte ging
en laat ons zo biddend werkend
eensgezind verder naar U toeleven.
Door Jezus Christus, onze Heer.

Maria, moeder van alle Christenen, bid voor ons.

De algemene Directeur en de Zusters

van Maria te Nederbrakel,

De Zusters van Maria te Roborst,

De Families De Maeseneire, Hoeckman

en Verstraeten

danken U voor de blijken van

deelneming in rouw en gebed.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem




