Ik ben een snaar op Uwe harp,

en wacht op 't roeren van Uw vingren,

om ook mijn klink

doorheen 't gerank,

van Uwe symfonie te slingeren. F.T.
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DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW
Marie-Thérése DE MEESTER

echtgenote van de Heer Etienne DECOSTERE

Geboren te Zottegem op 3 oktober 1932, en er
na een blij en moedig leven, naar de Schepper
weergekeerd op 10 december 1981.

De Kerk sterkte haar met de ziekenzalving.

De kern van alle dingen

is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen,
Gods stilte tegemoet.
Adagio (F.T.)

M. Etienne Decostere,
Mw R. De Meester-De Backer,
Mw M. Decostere-Bauwens,

De families De Meester, Decostere, De Backer,
Bauwens,

danken U
voor de gebeden en deelneming
in hun rouw.

De Beiaard




