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DANKBARE HERINNERING AAN

" Georges DE MERLIER
echtgenoot van Elisabeth  OPSOMER

Hij was geboren te Terhulpen op 24 februari
1912 en overleed te Etikhove op 2 mei 1980,
gesterkt door de sakramenten der stervenden.

Vader is vredig heengegaan, in totale berusting,
met een onwankelbaar vertrouwen in de eeuwig-
heid.

Wij kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs
is voorbijgegaan en dat alles wat hij voor ons
heeft betekend nu verloren zou zijn.

Mogen wij eerbiedigen wat hem heilig was en
moge hij voort leven in U en in zijn kinderen ;
en dat wij die hem hebben gekend en liefge-
had met hem en met elkaar verbonden mogen
blijven in Uw vrede.

Het laatste jaar was voor hem een zwaar kruis ;
hij kende de ernst van zijn ziekte. Moedig heeft
hij deze beproeving gedragen gesteund door de
onophoudelijke zorgen van zijn toegewijde
echtgenote.

Dierbare echtgenote en kinderen, wij hebben
gelukkige dagen gekend, waarvoor wij de Heer
moeten danken. Maar eenmaal komt de schei-
ding die echter niet eeuwigdurend is. , In het
huis van mijn Vader is er plaats voor velen"
zei Jezus. Wij mogen hopen op een gelukkig
weerzien. Laten wij samen blijven in de liefde
die sterker is dan de dood. Dank voor alles.

DE FAMILIE DANKT VOOR UW MEDELEVEN
IN ROUW EN GEBEDEN.
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