Dat de ziel van de rechtvaardigen in Gods
vrede moge rusten.
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Vroom aandenken aan het leven van

DE HEER
RENE DE PRIL

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE ROECK

geboren te Ophasselt, op 23 augustus 1908
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 10 augustus 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Voor uw gelovigen Heer, wordt het leven
niet weggenomen door de dood, het wordt
alleen veranderd. Deze woorden uit de uit-
vaartliturgie, geven aan Kristen mensen een
houvast in het leven, vertrouwen in de me-
demens en een diepe hoop op de uiteindelijke
Godsontmoeting.

Zo verliep het leven van deze goede man.
Om zijn trouwe en naarstige werkzaamheid
werdi hij gewaardeerd.

Zijn schoon gezin was zijn trots en het
welzijn van zijn kinderen zijn vreugde.

Vader was vooral een gelovig man, die in
zijn dagelijks gebed de Heer dankte voor al
het goede en de genegenheid die hij mocht
ondervinden nu hij verdiende rust genoot.

Daarom doet dit afscheid ons pijn. Maar
door ons verdriet heen zijn wij de Heer toch
dankbaar om deze goede vader, om zijn
zorgen en om zijn werk en vooral om zijn
kristelijk voorbeeld. Mag hij nu in Gods
blijvende heerlijkheid delen.

Goede echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, dank voor alle zorgen en de
vriendschap. Wees voortaan een hulp en
steun voor elkaar. Door het gebed van elke
dag en de zondagmis blijven wij met elkaar
verbonden.

Rust nu in vrede, goede vader, en tot ziens
bij God.

De families DE PRIL, DE ROECK,
HAEGEMAN en DE LEEUW,

danken U voor uw kristelijke blijken van
medevoelen en voor uw gebeden.
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