Mijn taak is af, mijn werk is volbracht..... Ik zal met
blij verlangen mijn loon uit Gode’s Hand ontvangen.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JAN, ALBERT DE RIDDER

Echtgenoot van Mevrouw

Pharailde Mussche

geborenite Strijpen, de 16 Mei 1876 en godvruchtig in
de Heer ontslapen te Zottegem, de 9 Maart 1956, ver-
sterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden
en de Pauselijke zegen.
hemana

Gelukkig hij die immer zo leeft gelijk hij op het uur
der dood van zijn Schepper zou willen gevonden wor-
den. Met Gods heiligen zal hij zich verheugen in de
eeuwige zaligheid.

Een rechtschapen man, een werkzame vader, een
trouwe vriend van iedereen, is naar het groteVaderhuis
gegaan. Zijn leven was schoon en groot in zijn een-
voud en oprechtheid. Zulk een leven is de ware voor-
bereiding tot de dood.

Voor ons gelovigen is de dood geen einde maar veel-
eer een begin ; geen ondergang maar een overgang.
Wij veranderen van woonst en zullen voor altijd met
God leven. Wij nemen onze verdiensten met ons mee.

Duurbare echtgenote en kinderen, in u mocht ik al-
tijd een trouwe steun ondervinden. In dankbare liefde
verlaat ik u. Bemint elkander gelijk ik u bemind heb.
Ik dank u allen voor uw onberekende zorgen, voor de
schonen ouden dag welke wij in vrede en liefde met
elkander hebben doorgebracht. Laten wij die liefde
over het graf heen voortzetten en elkaar helpen en
steunen door het gebed. Eens zullen wij samen ver-
enigd zijn bij God om nooit meer te scheiden.

Genadige Jezus verleen hem de eeuwige rust. Amen.

ORUKKERU MAGERMAN STRUPEN

Mijnbeer en Mevrouw Omer DE RIDDER-DE MARTELAERE, kinderen en klein-

Mijnbeer en Mevrouw Jozef. DE RIDDER-DE DECKER,

Mevrouw Albert DE RIDDER-MUSSCHE,

Mejuffer Maria DE RIDDER.,

kinderen,
Mijnbeer en Mevrouw Frans FRANCEUS, Rinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen,
Mevrouw Weduwe Oscar MUSSCHE-DE RIDDER, kinderen en kleinkind,

Mijnbeer en Mevrouw Georges BAESKENS-DE RIDDER,

Mijnheer Georges BREWAEYS-DE RIDDER, kinderen en kleinkinderen,

De familien DE RIDDER, MUSSCHE, VAN WAMBEKE en VAN DEN BER-

GHE,

BEDANKEN

voor de blijken van deelneming ben betoond in de diepe rouw die hen

ft getroffen.
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